
 

Vakantiekrant van maandag 18 juli 2011 
m.s. “De Zonnebloem” vertrekt uit Arnhem 

(van onze verslaggever) 
 

Maandag 18 juli 2011. Vertrek van MS “De  

Zonnebloem” alweer voor een vakantiereis. 

 
Aan boord bevinden zich 69 gasten en 64 
vrijwilligers. Het is altijd weer spannend om op 
vakantie te gaan, En helemaal spannend als je met 
allemaal vreemden op vakantie gaat en dan ook 
nog op zo’n prachtig schip. Uitgezwaaid door 
familie, vrienden en andere wegbrengers vertrok 
‘De Zonnebloem”. 
 

Hoe zit dat nou met die gekleurde 

naamplaatjes? 

 

Het was u natuurlijk al lang opgevallen 
dat er verschillende kleuren 
naamplaatjes zijn zowel bij de gasten 

als bij de vrijwilligers. 
Dat heeft te maken met de indeling van het schip 
en de totale organisatie, verder helemaal niets.  
U kunt dus lekker door elkaar gaan zitten, u kunt 
rustig hulp vragen van een vrijwilliger van een 
andere kleur, en u hoeft al helemaal geen 
passende kleding bij uw kleur te dragen. 
U hoeft zich dus niet groen en geel te ergeren, 
geen blauwtje te lopen of rood van schaamte te 
worden. 
 

Deze week achter de geraniums? 

Wat gaan we deze week allemaal doen? 
Zoals het er nu naar uitziet, gaan we de Rijn op 
naar Duitsland. 
Vanmiddag of vanavond tijdens de koffie krijgt u 
hier alle informatie over. 
Een ding is wel zeker. 
WE GAAN ONS NIET ZITTEN VERVELEN 

ACHTER DE GERANIUMS. 

De vaste bemanning van het schip 

Hoewel een grote groep vrijwilligers u deze week 
in de watten probeert te leggen, zou het schip 
niet veel verder dan Arnhem komen en zou u 
afhankelijk zijn van de kookkunsten van enkele 
vrijwilligers als er niet een vaste bemanning op 
het schip was. 
Gedurende 42 vaarweken zorgen zij ervoor dat 
het schip vaart, dat er eten gekookt wordt en dat 
de vrijwilligersgroep ondersteund wordt bij alles 
wat zij doen. 
De vaste bemanning bestaat uit 11 personen. 
 

1 Kapitein 
1 Stuurman 
1 Hoofd Technische Dienst 
1 Scheepswerktuigkundige 
2 Matrozen 
 

1 Cruisemanager 
1 Boordverpleegkundige 
1 Chef Restaurant 
2 Koks 
U komt ze allemaal wel een keer tegen deze 
week 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Wij wensen u een hele fijne vakantie aan 

boord van ons prachtig Zonnebloem schip 

 

De staf stelt zich voor: 
 
Deze week bent u, als gast, in de goede handen 
van zo’n 63 vrijwilligers. Natuurlijk gaat aan de 
organisatie van zo’n reis enig vóórwerk vooraf. Dat 
gebeurt door de stafleden die tijdens deze week 
ook leidinggeven aan de vrijwilligersgroep. 
 
Verantwoordelijk voor een goed verloop van deze 
vakantieweek namens de Zonnebloem is 
Berend Geerlinks (Hoofd Vakantie), 
 
die geassisteerd wordt door Daan Nix 
 (Assistent-hoofd vakantie).  
 
In het restaurant zwaait Lia Schuijt 
(Hoofd Huishouding) de scepter. 
 
De verzorging wordt gecoördineerd door 
Jos Kaldenhoven (Hoofd-verpleging) 
 
De arts deze week is Carrie van der Klein 
 
Extra staflid Simon Nispen 
 
U herkent de stafleden aan hun witte naamplaatjes. 
 
Dus als u vragen op of aanmerkingen heeft, weet u 
ons nu te vinden. 
 
Wij blijven net als u tot zaterdag aan boord. 

 


