LINZ AAN DE RIJN

Vandaag leggen we aan in Linz, een zeer druk
bezocht plaatsje aan de middenloop van de Rijn.
U kunt er dwalen door de nauwe steegjes en
genieten van de kleurrijke vakwerkhuizen in de
historische oude binnenstad.

Aan deze kleurige en rijkelijk met houtsnijwerk
versierde huizen dankt Linz zijn bijnaam “bunte
Stadt am Rhein”.

Ook een lust voor het oog is het middeleeuwse
marktplein met zijn oude raadhuis.

Dit raadhuis heeft een 23-delig klokkenspel, dat
drie keer per dag diverse melodieén speelt.
Verder zijn en hier en daar in de stad nog de
muur- en torenresten te zien van de oude Vesting.
De St. Martin-kerk en de Burcht Linz, met o0.a. een
poppenhuis, een wapen- en folterkamer en een
Romeinse glasblazerij zijn eveneens zeer de
moeite waard.

Al met al een bijzondere zonnebloem-bestemming
voor enkele fijne uurtjes uit!

Morgen is het al weer zaterdag.

Morgenochtend begint de verzorging een half uur
vroeger, dus om half 8.

Als u dan boven komt kunt u rustig ontbijten en
daarna naar de salon gaan.

De verzorgster helpt u vanavond of
morgenochtend met het pakken van de koffers.
Vanavond tijdens het diner hoort u hier nog meer
over.

Maar we hebben nog een dag om te genieten dus

grijp die kans. maar bedenk wel dat u om uiterlijk

drie uur weer aan boord moet zijn want dan wordt
de loopplank weer naar binnen gehesen en gaan

Te laat? Dat wordt roeien
naar Arnhem. Jammer dan.

Een feestelijk laatste diner..........

Vanavond sluiten we deze
vakantiereis af met een extra
feestelijk diner. Een extra gang
en een glaasje wijn zal niet het
enige zijn dat u opvalt bij deze
maaltijd.

Foto’s zijn vandaag te koop.......

De groepsfoto’s en
andere foto’s zijn
vandaag te koop. We
zullen u informeren
over het exacte tijdstip.
Later op de dag zullen
we nog een namenlijstje maken zodat u ook
weet wié er op de foto(s) staat.....

Prijzen:

Groepsfoto:

Hieronder nog een paar foto’s van gisteren







