
 

Vakantiekrant van woensdag 20 juli 2011 
 

Vandaag Andernach….. 
                                         

Vanmiddag kunt u dan weer  het schip verlaten om het 
eeuwenoude stadje Andernach te bezichtigen. Het 
is een prachtig gelegen stadje aan de rijn. De 
rijnoever parken en plantsoenen nodigen u uit voor 
een heerlijke wandeling. Andernach heeft vele 
bezienswaardigheden zoals de stadsmuur uit de 
12e eeuw en de ronde toren van 56 m hoog en 
tevens de stevigste toren in de stadsbeveiliging 
gebouwd in de 15e eeuw. Verder kent Andernach 
vele terrasjes waar al menig zonnebloemer voor u 
zich tegoed deden aan een lekker ijsje, (nou ijsje). 
 
Samen op de foto. 
Vandaag komt ”pietje” aan boord. Het is altijd 
weer een hele toer om iedereen goed op de 
foto te krijgen. 
Maar onze fotograaf pietje lukt het steeds 
weer. 
Vrijdagmorgen kunt u de foto’s kopen. Zo 
rond de koffietijd zitten we er mee in de salon. 

Deze vogeltjes krijgt u vandaag nog te zien 
 
Vanavond een optreden van 
Vanavond kunt u in het restaurant 
terecht voor een praatje van de 
Kapitein. 
Aan de hand van een kort filmpje 
vertelt hij over de bouw van ons 
schip 
Natuurlijk kunt u hem hierover ook 
vragen stellen. 
 
Ondanks de slechte voorspellingen, is het gisteren toch 
nog een mooie dag geworden, met alleen op het einde 
van de dag een buitje voor het stof. 
Voor vandaag geeft de buienradar aan dat het vandaag 
niet zo mooi wordt. 
We wachten het wel af. 
 
Vanavond hebben we een barbecue. Maar door de 
weersvoorspellingen doen we dat gewoon binnen in het 
restaurant. 
 
 

 

 

Hier ligt voor twee miljoen!!. 

 
Een oud echtpaar ging naar bed. 

Op het nachtkastje twee bakjes met tanden 

Vol liefde keek de man zijn vrouw aan 

En streelde haar rimpelige handen. 

 

Hij sprak. 

Al meer dan veertig jaar zijn wij gelukkig meid. 

Geloof me als ik zeg, ik wil je voor geen miljoen kwijt. 

Dat weet ik jongen, zei zijn vrouw. Ook jij bent niet te 

koop. 

Ook niet voor een miljoen en dat is toch een hele hoop. 

Ze lagen daar samen in de herfs van hun leven 

Twee mensen die elkaar zoveel hebben gegeven. 

 

Ze zeiden: welterusten hoor, en hij gaf haar een zoen 

Hij fluisterde: Is de deur op slot? Hier ligt voor 

twee miljoen. 

 
Hieronder een paar foto’s van gisteren. 
 

Uli met zijn koeienbellen 

 
 
De nachtdienstploeg bezig met het anti slaap 
programma 
 

 


